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Algemeen
We beginnen deze tweede nieuwsbrief van dit jaar met het droeve bericht, dat 
de ‘oermoeder’ van de SRI, Judith Huizinga-Eyma, op 8 maart jl. is overleden. 
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw is zij op Bali begonnen met het bieden van 
ruggensteuntjes aan mensen die dat tijdelijk nodig hadden. Zij woonde en werkte 
in kampong Suka Sini in Sidakarya en heeft daar veel geleerd, veel gedaan en veel 
verbindingen gemaakt tussen mensen van ‘oost en west’, zoals zij dat zelf vaak zei. 
Toen zij zelf niet meer kon reizen en haar gezondheid verder achteruit ging, is de 
Stichting Ruggensteuntje Indonesië (SRI) opgericht, zodat het door haar begonnen 
werk kon worden voortgezet. Velen van de SRI-sympathisanten zullen haar zich 
herinneren. Wij gedenken haar met blijdschap voor de vriendschap en in dank-
baarheid voor alles wat zij heeft gedaan.

In deze nieuwsbrief leest u over het bezoek dat twee van onze bestuursleden 

in het vroege voorjaar aan alle projecten op Java en Bali brachten. Verder vindt 

u een korte impressie van de in april gehouden Indonesische dag in Den Haag.

Bezoeken op Java
Ook dit jaar begonnen onze twee bestuursleden Janny en Willemien hun bezoeken 
in Jakarta. Na een uiterst geanimeerd bezoek aan de SRI-sympathisanten in Jakarta, 
ontmoetten zij vervolgens voor de eerste keer Widya en Gustaaf, de contact-
personen van het schooltje van Roanne van Voorst (zie voor uitgebreide beschrijving 
onze nieuwsbrief van september 2018, nr 19). 
Het zijn twee bevlogen mensen die beiden ervan overtuigd zijn dat onderwijs 
mogelijkheden en kansen biedt voor de meest kansarme kinderen. In de week-
enden wordt door goed opgeleide, vrijwillige studenten kwalitatief hoogstaand 
onderwijs geboden in Engels, leesvaardigheid, wereldoriëntatie en handenarbeid 
aan kinderen uit een kampong in de wijk Cipete.
Het schooltje ligt helaas tijdelijk stil; de huur van de locatie was nl dusdanig 
verhoogd dat het niet meer te betalen is. Samen met Widya en Gustaaf bekeken 
ze een andere ruimte, vlakbij de oude; hopelijk wordt het contract daarvoor 
binnenkort gesloten en kan het schooltje verder gaan. De kinderen in de leeftijd 
tussen 8 en 12 jaar komen op zaterdag en zondag en komen uit een vlakbij gelegen 
kampong. Janny en Willemien waren onder de indruk van het enthousiasme van 
de contactpersonen en het lesmateriaal dat al ontwikkeld is.

Vervolgens waren ze een week in Solo. Op 8 maart vierden ze samen met de 
vrouwen van de vrouwencoöperatie Lidia Internationale Vrouwendag. Onze 
contactpersoon Ratih gaf een mooie PowerPoint presentatie over de geschiedenis 
van deze dag en vrouwenrechten. Internationale Vrouwendag wordt in Indonesië 
minder gevierd, wel wordt in april Hari Kartini gevierd. Zij was de Javaanse prinses 
die begin vorige eeuw voorvechtster voor vrouwenrechten in Indonesië was. 
Janny en Willemien vertelden op hun beurt over Nederland en het feit dat we in 
Nederland dit jaar stilstaan bij 100 jaar vrouwenkiesrecht.
Enkele vrouwen van Lidia hadden een prachtige Javaanse dans ingestudeerd, 
anderen zongen een mooi lied en ook werd een gedicht voorgedragen.

Piepklein winkeltje, Lidia.

Schoonheidssalon, Lidia.
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Na dit feestelijke programma was er de jaarvergadering met de evaluatie van de 
trainingen van het afgelopen jaar en de plannen voor het nieuwe jaar. Dit omdat 
de SRI financieel de trainingen ondersteunt, wat mogelijk is dankzij extra giften. 
Alle geplande trainingen konden worden uitgevoerd, en de opkomst per onder-
werp varieerde van 25 (kadertrainingen) tot 80 deelneemsters. We kregen een 
demonstratie van ‘Hidroponic’ groententeelt (zie foto); het telen van groenten 
in water, waardoor er in huis groenten geteeld kunnen worden en wordt bij-
gedragen aan gezonde voeding. 
Vervolgens werd het programma voor komend jaar toegelicht. De nadruk zal 
liggen op trainingen over empowerment van vrouwen, ook in de politiek, op 
netwerkontwikkeling en uitbreiding met andere groepen in Solo en in het 
economisch maatschappelijk verkeer. Ook staat er weer een training ‘wise online’ 
op het programma, wat heel belangrijk is in deze digitale wereld. De coöperatie 
is opnieuw gegroeid en heeft nu 179 leden. Ook blijft de nazorg aan vrouwen 
die eerder trainingen volgden en verder gegaan zijn met een eigen bedrijfje 
belangrijk. Janny en Willemien kregen een uitgebreid verslag met foto’s (zowel 
op papier als digitaal) van de gehouden trainingen. 

Na een heerlijke traditionele Solo lunch, brachten ze enkele bedrijfsbezoekjes 
o.a. aan een kapster, die aan huis haar salon heeft en ook bruidsmake-up verzorgt 
(zie foto pagina 1). Een moeder en dochter die thuis op bestelling ‘Pita Ayu’ maken, 
traditionele groene cakejes met kokos erop (zie foto). Ze worden niet gebakken, 
maar gestoomd. Een zeer bewerkelijk proces, er gaan maar tien tot twaalf cakejes 
in een stoompan. Ze maken er soms wel honderden per dag!! Van het cakejes-
bedrijfje gingen ze naar een vrouw die ‘Otak Otak’ maakt (zie foto). Dit is een 
gevulde vis. Ze zagen het hele ingewikkelde proces van leeg maken van het binnen-
ste van de vis, kruiden en dan de vis weer vullen. Wat een werk! Ook bezochten 
zij een vrouw, die als supplier allerlei soorten kroepoek in kleine verpakkingen 
doet en verkoopt. Het was een middag vol actieve vrouwen in home industry.

In Solo ontmoetten Janny en Willemien natuurlijk ook de schoolkinderen,die 
door SRI worden gesteund. Ze spraken met 13 kinderen over hun school, over 
hun dromen en wat ze buiten school nog deden. Kortom, het was weer een 
mooie bijeenkomst, waarbij de ‘verlegen blijdschap’ om het naar school kunnen 
gaan, zichtbaar is. Van een aantal kinderen werd afscheid genomen omdat ze 
komende zomer klaar zijn met hun opleiding en aan het werk gaan.

Ook in Klaten was er een ontmoeting met de kinderen. Enkelen hadden zelf iets 
gemaakt (o.a. van ijsstokjes en van bamboe) voor Janny en Willemien. Op deze 
wijze drukken ze uit hoe blij ze zijn, dat ze naar school gaan. Ook hier werd 
afscheid genomen van een paar kinderen, die de middelbare school met een 
diploma gaan afronden en gaan werken. Eén meisje zullen we blijven steunen; 
op basis van haar prestaties is ze zonder toelatingsexamen te hoeven doen, 
toegelaten aan de landbouw faculteit. Een enorme prestatie!

Met onze andere contactpersoon in Solo gingen ze naar Musuk, in het district 
Boyolali, op de helling van de vulkaan Merapi, waar ze de vrouwen van Kembang 
Wangi ontmoetten. Kembang Wangi bestaat nu uit vijf verschillende groepen en 
meer desa’s willen lid worden. Door deze netwerken voelen de vrouwen dat ze 
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Otak-Otak, Lidia.

Productie van groene kokos-cakejes, Lidia.

‘Hidroponic’ groenteteelt binnenshuis, Lidia.



economisch onafhankelijker worden, is er economische vooruitgang en neemt 
ook het huiselijk geweld af! Kembang Wangi is een voorbeeld voor andere dis-
tricten en dat is ook de reden dat een delegatie van Kembang Wangi was uitge-
nodigd op het kantoor van de Bupati (hoofd van een district, de vroegere regent) 
om hier te vertellen over hun ervaringen en hun producten. Ze willen graag de 
producten gaan verkopen, waarvoor toestemming van de overheid nodig is en ze 
geregistreerd moeten zijn. Het hele programma van het bezoek dat de volgende 
dag zou plaats vinden en waar ook Janny en Willemien bij zouden zijn, werd 
uitvoerig besproken.
Tijdens het laatste trainingsweekend, eind 2018, waren 20 desa’s aanwezig met 
maximaal drie vrouwen van elke desa. Elke groep heeft een eigen product zoals 
groente-kroepoek, rozenthee, gebakken uitjes, houden van geiten. Om geregi-
streerd te worden en te mogen verkopen moet de groep minimaal twee jaar 
bestaan, moet er een goede administratie zijn en de producten moeten aan 
eisen voldoen.

De volgende dag gingen Janny en Willemien met de vrouwen mee naar Boyolali 
naar het kantoor van de Bupati. De vrouwen droegen hun SRI shirt!! Ze werden 
ontvangen door de secretaris en drie hoofden van dienst. Onze contactpersoon 
gaf uitleg en vertelde het een en ander over het ontstaan van Kembang Wangi en 
wat ze allemaal doen. De vrouwen vertelden zelf over hun producten en dat ze 
deze graag willen gaan verkopen. Het hoofd van dienst beloofde te komen kijken 
en ervoor te zorgen dat de benodigde registratie er zal komen. De steun van SRI 
en hun aanwezigheid maakte indruk en wekte vertrouwen. Willemien bedankte 
in het Indonesisch de hoofden van dienst voor hun tijd en sprak de hoop uit 
dat bij een volgende ontmoeting komend jaar de registratie rond zou zijn. De 
hele bijeenkomst duurde bijna twee uur!! Janny en Willemien waren trots op de 
vrouwen, die nog nooit in een dergelijke situatie waren geweest, en zo goed hun 
mening konden geven!! Heel knap. Spannend om te zien of volgend jaar alles 
inderdaad geregeld is. Als SRI zijn we erg blij te zien dat de ruggensteuntjes 
werken! 

Bezoeken op Bali
Op Bali brengen Janny en Willemien eerst een bezoek aan Sjaki Tari Us, de 
dagopvang voor kinderen en tieners met een verstandelijke beperking. De nieuwe 
locatie in Lodtunduh bevalt prima en de toeloop van kinderen is groot. Soms 
zijn er wel 60 aanwezig in de leeftijd variërend van kleuter tot 34 jaar! Het enige 
dat ze missen is de goedlopende warung, die zo ideaal was in het centrum van 
Ubud. Er wordt nu gekeken of er toch in Ubud een warung kan komen; goed om 
een aantal jong-volwassenen van Sjaki Tari Us op te leiden en bij het economisch 
proces te betrekken en goed voor extra inkomsten. 
De huisbezoeken zijn gestopt, het was te arbeidsintensief voor de teachers en 
de stagiaires. Nu wordt twee keer per maand op een zaterdag een bijeenkomst 
voor de ouders gehouden. Dit heeft als voordeel dat de ouders elkaar beter leren 
kennen en van elkaar kunnen leren. Er wordt toegewerkt naar algehele overdracht 
aan de Balinezen, maar dat vraagt meer tijd, vooral vanwege de structuur en 
strategie. Het onderwijs is gaandeweg wel geheel zelfstandig. De zeer enthou-
siaste Nederlandse manager is nog nodig en blijft voorlopig. 
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Op bezoek bij de Bupati, 
Kembang Wangi.
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uitjes, producten van Kembang Wangi.

Het bekijken van de teelt van uitjes, 
Kembang Wangi.

Muziek- en dansuur, Sjaki-Tari-Us.



Ook werd een bezoek gebracht aan Yogi en Dudyk van het tekenprogramma 
Rare Kemoning. Ze troffen een trots ouderpaar aan met hun tweede zoontje van 
een week oud. De kinderen blijven komen, nu niet alleen om te tekenen, maar 
ook om te spelen op het terrein achter het woonerf. Zo blijft het project door-
gaan; wordt er getekend, verteld over de natuur en het belang van het bescher-
men van de natuur. Op Bali zijn plastic tasjes nu echt verboden en neem je of 
je eigen tas mee of je krijgt een fel gekleurd tasje van gerecycled materiaal. Ook 
plastic rietjes zijn verboden, en zijn vervangen door kartonnen en bamboe rietjes. 
De plaatselijke gemeenschap blijft Rare Kemoning ondersteunen! 

In Sanur en omgeving bezochten Janny en Willemien een groot aantal families, 
die ze de boodschap van het overlijden van Judith of te wel Mam, zoals zij door 
velen werd genoemd, moesten vertellen. De ontroering en het verdriet waren 
groot, want ze hebben haar persoonlijk gekend en Judith was voor hen van grote 
betekenis. Het waren niet de vrolijkste ontmoetingen die Janny en Willemien 
hadden, maar het was goed om het zo kort na haar overlijden persoonlijk te 
kunnen vertellen.
Het bezoek aan onze kleermaker Yoyon was er één van grote schrik. Yoyon heeft 
een zwaar herseninfarct gehad en lag op bed. Of en hoe hij zal kunnen herstellen 
was op dat moment verre van duidelijk. Het was roerend te zien hoe liefdevol 
hij wordt verzorgd door zijn vrouw en oudste zoon, die vrijwel niet van zijn bed 
weken. De zoons nemen nu de taken in de warung over.
De man met de vruchtensapkraam op de avondmarkt bezochten ze deze keer 
overdag thuis, zodat ze rustig met hem konden praten. De oudste zoon heeft nu 
ook een vruchtensapkraam, ergens op een stoep langs de doorgaande weg, en 
verkoopt tevens gebakken brood. Vader had liever gezien dat hij verder zou leren, 
hij kent het harde leven van een verkoper. Op verzoek van vader hebben Janny 
en Willemien met de zoon gepraat en gezegd dat hij serieus over een verdere 
opleiding moet nadenken; aanvankelijk wilde hij doorgaan in de IT, maar daar 
had hij van afgezien. Vanuit de SRI zullen we hem blijven volgen en stimuleren.
Bij enkele contactpersonen hoorden ze hoe het met de schoolopleidingen van 
de kinderen gaat en kregen ze kopieën van de schoolrapporten.

Terugkijkend was het een bijzondere reis met veel ontmoetingen en contacten. 
Veel voortgang is gezien, ervaringen uitgewisseld, verdriet gedeeld en blijheid 
gezien over de mogelijkheden die ruggensteuntjes bieden. De directe en 
persoonlijke contacten zijn en blijven waardevol.

Indonesische dag
Tijdens de Indonesische dag in april konden Willemien en Janny vertellen over 
hun bezoeken in Indonesië, de ontmoetingen en ervaringen. Zij konden dit 
ondersteunen met foto’s en PowerPoint presentaties.
Het was een zonnige dag met veel bezoekers, warme ontmoetingen, mooie 
gesprekken en prachtige spullen. Natuurlijk was er ook van alles te eten; de 
spekkoek en pandancake vlogen weg, evenals de lempers en de risolles. 
Het was weer een ware koempoelan. 
Zonder de hulp van onze hulpploeg zouden we deze dag niet kunnen organiseren. 
Daarom ook via deze nieuwsbrief onze hartelijke dank aan ieder die heeft mee-
gewerkt de dag tot een groot succes te maken.
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Noot 1
Wellicht ten overvloede vermelden wij 
dat de reis- en verblijfkosten van Janny 
en Willemien volledig voor hun eigen 
rekening zijn. Voor hen is dit vanzelf-
sprekend, maar regelmatig worden er 
vragen over gesteld, dus vermelden 
we dit hier nogmaals.

Noot 2
Graag zouden we foto’s van mensen die 
we tijdens onze bezoeken ontmoeten, 
willen opnemen in deze nieuwsbrief 
of op onze website. Dat doen we echter 
niet. Dit omdat foto’s gemakkelijk en 
niet-controleerbaar via internet ver-
spreid kunnen worden. 
Als SRI hebben we de afspraak dat 
we mensen niet herkenbaar in beeld 
brengen.

Op de buitenmuur bij Sjaki-Tari-Us.


