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Algemeen
In deze eerste nieuwsbrief van 2018 vertellen we u over het bezoek dat Janny en 
Willemien aan de projecten op Java en Bali brachten. Op de Indonesische dag 
op zaterdag 2 juni 2018 kunt u veel foto’s en een diaserie van de vele ontmoe-
tingen zien. Voor de Indonesische dag nodigen we u natuurlijk van harte uit! 
(zie laatste bladzijde van deze nieuwsbrief ).

In onze volgende nieuwsbrief zullen we u informeren over een nieuw project 
in Jakarta, waarvan Roanne van Voorst onze contactpersoon is.

De gunung Agung, de vulkaan op Bali, is weer wat tot rust gekomen, maar de 
dreiging is nog niet over: hij is nog steeds niet in slaap. 

Bezoeken op Java
In Solo op Java begonnen onze twee bestuursleden hun bezoeken bij de vrouwen-
coöperatie Lidia. Ze woonden de jaarvergadering bij, waarin uitgebreid verslag 
werd gedaan over het afgelopen jaar en met name van de gehouden trainingen, 
die door de SRI zijn bekostigd. Ook werden de plannen voor het komend jaar ge-
presenteerd. Naast de zaal was een kleine bazaar ingericht met producten die door 
diverse vrouwen worden gemaakt, zoals toilettasjes, sieraden, kleding, gember-
poeder, gedroogde champignons en veel etenswaren. Natuurlijk werden daar door 
Janny en Willemien veel dingen gekocht, die straks op de Indonesische dag volop 
te zien zullen zijn. Jammer is dat etenswaren niet kunnen worden meegebracht, 
vooral als je ziet hoe prachtig deze zijn gemaakt. Zo kregen ze een cake aange-
boden waarin een soort batikpatroon was verwerkt. Feitelijk te mooi om op te eten...
Op de bazaar waren de tafeltjes voorzien van de naam van het bedrijfje, de naam 
van de vrouw en het lidmaatschapsnummer van Lidia.

De trainingen van het afgelopen jaar waren vooral gericht op het ontwikkelen 
van vaardigheden, verpakkingen en marketing. Bijzonder om te vermelden is een 
uitgebreid seminar over het thema ‘wise online’ over de mogelijkheden en gevaren 
van internet, waaraan veel vrouwen en hun gezinsleden hebben deelgenomen. 
Ook is er een grote bijeenkomst gehouden over de gevaren van het gebruik van 
drugs. Voor het komend jaar staan o.a. geagendeerd: de aanstaande verkiezingen, 
mensenrechten en netwerken. De opkomst bij de trainingen is groot. 
Nieuw is dat het afgelopen jaar grote bijeenkomsten zijn gehouden waaraan niet 
alleen leden konden deelnemen, maar die ook openstonden voor niet-leden. Dit 
bleek drempelverlagend te zijn, want enkele vrouwen meldden zich daarna aan 
als lid. De ledengroei is doorgegaan: er zijn inmiddels 164 vrouwen lid van de 
coöperatie. 

Ook het verstrekken van microkredieten werkt goed. Microkredieten zijn kleine 
leningen met een maandelijkse aflossing en tegen een lage rente van 1%, waar-
door vrouwen in staat zijn een eigen bedrijfje te beginnen. De leningen worden 
goed terugbetaald en er is ‘nazorg’ voor degenen die daar moeite mee hebben. 
In de afgelopen jaren is er slechts één keer een wanbetaalster geweest, die bij 
nader onderzoek ook elders schulden had gemaakt. 

Bazaar vrouwencoöperatie Lidia



Na de lunch gingen Willemien en Janny samen met enkele bestuursleden op 
bedrijfsbezoek. Het is ontzettend boeiend om vrouwen bezig te zien in hun eigen 
bedrijfje, meestal in hun eigen kleine huis. Zo werd de toko Klontong bezocht van 
de vrouw die ’s morgens dagvoorzitter van de jaarvergadering was. Toko Klontong 
betekent dat alles voor dagelijks gebruik te koop is, van medicijnen tot eten, was-
middelen, lijm, etc. Zij maakte ook gezonde drankjes zoals flesjes wortelsap en 
rijsthapjes in piepkleine doosjes, om mee te nemen naar school of werk. Ook 
kwamen zij bij een vrouw, die werkelijk alles aanpakt wat ze kan; ze heeft een 
salon voor make-up, is kapper, maakt sieraden en tassen, zorgt voor entertain-
ment (muziek en dans) en verkoopt tweedehands meubelen.

Ook ontmoetten Janny en Willemien de kinderen, die SRI in Solo steunt. Ze 
kwamen naar het huis van onze contactpersoon, de meesten samen met ouder 
en/of voogd. De kinderen variëren in leeftijd van 5 tot 17 jaar. Het was een gezel-
lige bijeenkomst, waar uitgebreid met alle kinderen gesproken werd. Van een 
aantal van hen werd afscheid genomen: zij doen dit jaar eindexamen van hun 
beroepsopleiding en gaan werken. In hun plaats kan dan een ander kind een 
ruggensteuntje krijgen. 

Er werd een bezoek aan een middelbare school gebracht, die SRI het afgelopen 
jaar dankzij een speciale gift kon steunen bij de aanschaf van boeken, schriften, 
pennen, enz voor kinderen die dat niet zelf kunnen betalen. Uitgebreid werd ge-
sproken o.a. over de huisbezoeken die de leraren brengen, zodat er goed contact 
is tussen school en thuis en er inzicht is in de achtergronden van de leerlingen. 
Willemien en Janny gingen ook naar Klaten, een stad een uur rijden ten westen 
van Solo om de kinderen te ontmoeten die SRI daar steunt. Ook dit was heel 
gezellig, informatief en er werd veel gelachen!

Samen met onze contactpersoon bezochten Janny en Willemien in Solo de 
weduwe die anderhalf jaar geleden plotseling haar man verloor en dus geen 
inkomsten meer had. Ze wil nu het kleine eetkraampje dat ze samen hadden, 
weer opstarten. Haar oudste zoon heeft inmiddels werk in Jakarta en twee 
andere kinderen zijn bij familie elders. De SRI wil haar blijven steunen, zodat 
ze haar leven en dat van haar kinderen weer kan oppakken.
Een mooie ontmoeting vond ook plaats met de vrouw die we enkele jaren geleden 
hadden gesteund bij de aanschaf van kleine gasflesjes (zie nieuwsbrief nr. 13). 
Het winkeltje loopt goed en zij kan voorzien in het onderhoud van haar gezin. 

Een hele dag werd besteed aan het bezoek aan de vrouwencoöperatie Kembang 
Wangi in Musuk, op de helling van de Merapi. De vrouwen van het bestuur waren 
er allemaal om Willemien en Janny te verwelkomen. Ze vertelden hen enthousiaste 
verhalen over het oprichtingsweekend van de coöperatie (zie ook nieuwsbrief 
nr. 17). Voor sommige vrouwen was het niet vanzelfsprekend om een weekend 
weg te zijn. Een vrouw kon gaan, mits zij de kinderen meenam. Daartegenover 
vertelde een ander dat haar man graag de zorg voor de kinderen op zich wilde 
nemen. Eén vrouw werd ’s avonds gebeld dat ze naar huis moest komen, maar 
de volgende ochtend was ze weer present. De vrouwen hadden in het weekend 
veel geleerd en genoten van deze dagen zonder de verantwoordelijkheid van het 
dagelijks bestaan. “We waren vrolijk, we zongen en dansten en voelden ons weer 
jong,” was hun reactie!!! Ze voelden zich sterker en hadden onder meer afspraken 
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en plannen gemaakt over de verdere verzorging van de geiten, over het uitbouwen 
van de gezamenlijke winkel en over de opzet van een vorm van home-stays bij 
mooie uitzichtpunten op de berghellingen. Ook werden er plannen gemaakt voor 
nog meer scholing en trainingen en regelmatige bijeenkomsten voor het uitwis-
selen van ervaringen. 
Onze contactpersoon vertelde over de drie vrouwengroepen uit de verschillende 
dorpjes, die nu de krachten hebben gebundeld en met elkaar de coöperatie 
Kembang Wangi vormen. Daarna werd in één van de dorpjes een nieuw klein 
winkeltje bezocht en het secretariaat van één van de groepen. Met elkaar wan-
delden ze langs het stukje grond dat de groep van de overheid heeft gekregen en 
waarop de vrouwen groente gaan verbouwen. Ook reden ze met enkele vrouwen 
heel hoog de berg op naar het gebied waar rozen groeien en waar de vrouwen 
rozenblaadjes drogen, door thee mengen, maar er ook een soort kroepoek van 
maken en nootjes. Nog hoger gelegen is een uitkijktoren en staan er verkoop-
stalletjes. In het weekend komen er namelijk veel mensen uit de stad om hier te 
ontspannen. De vrouwen verkopen dan van alles en met name etenswaren in de 
stalletjes. Jammer genoeg was nu een groot deel van de stalletjes verwoest door 
de harde wind, maar alles wordt weer opgebouwd, zodat op deze plekken ook 
weer verkocht kan worden.
Het was heel bijzonder om zo een dag deel uit te maken van deze groep vrouwen.

Bezoeken op Bali
Na deze boeiende en drukke tijd op Java vlogen Willemien en Janny naar Bali. 
Allereerst naar Lothundu voor wat rust, maar ook voor een bezoek aan de nieuwe 
school van Sjaki-Tari-Us, de dagopvang voor kinderen en tieners met een verstan-
delijke beperking. Ze waren er een hele ochtend en gingen bij alle groepen langs. 
Het is een mooi, ruim en licht gebouw met een prachtig uitzicht en gebouwd 
achter op het terrein van een reguliere school. De groepen hebben nu allemaal 
hun eigen lokalen rondom een centrale open ruimte, waaraan ook de warung 
ligt. Jammer genoeg is er veel minder aanloop voor het restaurantje dan in Ubud, 
maar gelukkig krijgen ze regelmatig catering-opdrachten uit de omgeving. Het is 
een geweldige plek om te bezoeken en te zien wat er met de kinderen en tieners 
bereikt kan worden.

Ook brachten ze een blij bezoek aan Yogi en Dudyk en hun zoontje Athyaya. 
Ze hebben uitgebreid gepraat, waarbij de kinderen van het tekenprogramma 
Rare Kemoning ook langs kwamen. Met hen gingen ze het dorp in om de ogoh-
ogoh’s, de poppen, te bewonderen die de kinderen aan het maken waren voor 
Hari Nyepi, het Balinese nieuwjaar. Dit programma is een goed voorbeeld van 
het geven van een klein ruggensteuntje bij de start, waarna het zelfstandig verder 
gaat. SRI blijft het met veel belangstelling volgen!

Vervolgens gingen ze naar Sanur, van waaruit ze diverse mensen bezochten. 
Zo waren ze bij Yoyon de kleermaker, die weer van alles heeft kunnen maken en 
gingen ze naar een avondmarkt in Renon om Hendra te bezoeken, die daar een 
druk beklante sapkraam heeft en ontmoetten ze ook zijn echtgenote en kinderen. 
Ze spraken uitgebreid met een meisje dat deze zomer eindexamen doet en gaat 
studeren. Dankzij een speciale gift kan SRI haar een ruggensteuntje bieden bij 
haar vervolgstudie. Ook de contactpersonen voor een aantal kinderen op Noord-
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Bali en in Denpasar hebben zij gesproken, evenals enkele oud-leerlingen die 
geen financieel ruggensteuntje meer krijgen, maar wel graag jaarlijks contact
willen houden. Mooi is te merken dat deze oud-leerlingen inmiddels aardig 
Engels spreken en graag willen praten over allerlei onderwerpen. 

Samenvattend: het waren boeiende, intensieve en warme ontmoetingen, 
die heel duidelijk in beeld hebben gebracht wat de ruggensteuntjes van SRI 
betekenen voor mensen die we steunen en hoeveel hiermee bereikt wordt.

Indonesische dag 
Uiteraard hebben we tijdens ons bezoek weer foto’s gemaakt en willen we graag 
onze ervaringen met u delen tijdens de Indonesische dag.
Selamat datang, van harte uitgenodigd!
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Noot 1: Opnieuw en wellicht ten overvloede 
vermelden wij hier dat de reis- en verblijf-
kosten van Janny en Willemien volledig 
voor hun eigen rekening zijn. Dit is voor 
hen vanzelfsprekend, maar omdat er af en 
toe naar gevraagd worden, willen we dit 
hier nog maar eens vermelden.

Noot 2: Natuurlijk zouden we graag foto’s 
in de nieuwsbrief of op de website willen 
opnemen van mensen die we ontmoeten. 
Maar, gezien de gemakkelijke en niet-
controleerbare verspreiding van foto’s via 
internet, hebben wij afgesproken dat we 
mensen niet herkenbaar in beeld zullen 
brengen. Om toch een beeld te krijgen van 
de mensen die verbonden zijn aan de SRI 
is er tijdens de jaarlijkse Indonesische dag 
in Janny’s huis een diavoorstelling van alle 
ontmoetingen en is er een poster met pro-
jecten en daarbij foto’s van personen. Deze 
wordt niet gefotografeerd en niet verspreid!

Met foto’s, verhalen, koempoelan, mooie spullen door vrouwen gemaakt, eten enz.

                         U bent van harte welkom op de

Indonesische dag
zaterdag 2 juni 2018 van 11.00 - 15.00 uur

    in Janny’s huis


