Interview met Janny Vellekoop in de Oud Hagenaar (juli 2015)

Praten met handen en
voeten in het vrijwilligerswerk

Janny Vellekoop, 68 jaar, werkte van jongs af aan als vrijwilliger. “In de vakantieweken, voor mensen
met een lichamelijke beperking. Ik deed dan van alles, tot het inbrengen van zetpillen aan toe. Op
zondagen bracht ik maaltijden rond in een bejaardentehuis. Thuis stonden wij open voor iedereen uit
de samenleving. Het is zo’n rijkdom om te zien dat er een heleboel manieren zijn om te leven en dat
ze naast elkaar mogen en kunnen bestaan. Mijn ouders zeiden ‘de vrienden van mijn kinderen zijn
ook onze vrienden’. Dat hebben ze geweten, ik bracht iedereen mee naar huis.”

Gebaren onderstrepen haar woorden.
“Ik praat veel met mijn handen en
armen. Dat leer je gewoon als je niet
dezelfde taal spreekt. Ik spreek geen
Marokkaans, Turks, Swahili, Urdu en
dergelijke. Gelukkig zijn er veel ma-
nieren om met elkaar te praten. En we
hebben allemaal de taal van het hart.”
Janny Vellekoop is een vrouw met ont-
zettend veel energie. Na haar ‘betaalde’
werkzame leven waarin ze onder
andere mede-oprichtster was van de
Stichting Ontmoeting met Buitenlandse
Vrouwen (OBV), die na een fusie vorig
jaar nu Taal aan Zee heet, werd ze voor
veel besturen gevraagd. Ze koos echter
heel bewust aan welke organisaties ze
zich wilde verbinden. “Ik dacht, ik wil
nu die dingen gaan doen waar ik niet
aan toegekomen ben. Ik wil gevoed
worden, niet alleen fysiek, maar ook
door de geest.”

Ruggensteuntje

Zo zette ze het werk van Judith Huizin-
ga voort die zij in 1992 ontmoette. Ju-
dith had op het eiland Bali in Indonesié
met mensen ter plaatse een kleine kam-
pong gebouwd en woonde daar tussen
Indonesiérs. Zij sprak de taal goed en de
mensen zagen haar als vertrouwensper-
soon. Hierdoor had zij veel ingangen bij

mensen om iets te kunnen bereiken. Zij
ondersteunde gezinnen omdat er geen
enkele voorziening was als je werkloos
bent. “Je hebt geen eten voor je gezin,
geen toegang tot de gezondheidszorg, je
kinderen kunnen niet naar school. Ik heb
jarenlang op de kampong mijn 3 weken
vakantie doorgebracht. Toen Judith in
2007 terugkwam en ik haar rolstoel over
Schiphol duwde wist ik dat we daar niet
meer samen naartoe zouden gaan en ik
iets concreets moest oprichten om het
werk te kunnen laten doorgaan. Als mij

iets zou gebeuren dan werden mensen in
Indonesié straks de dupe! Dus, ik richtte
in 2011 de Stichting Ruggensteuntje
Indonesié op (SRI) en ben daarvan
voorzitter. We verbeteren voor mensen
op Bali en Java de levensomstandig-
heden. We ondersteunen gezinnen met
geld zodat kinderen naar school kunnen,
in schooluniform. En boeken, schooltas-
sen en schriften kunnen kopen. Soms
betalen we het schoolgeld, athankelijk
van de situatie van de ouders. Ook
zorgen we dat ze een beroepsopleiding

kunnen afmaken. De SRI geeft ook

steun aan kleine zelfstandigen zodat ze
een bedrijfje kunnen opzetten of be-
houden. We trekken ons terug zodra het
ruggensteuntje niet meer nodig is.

Zo zei laatst een meisje, die ik nog als
baby heb gekend, dat ze geen steun
nodig heeft voor haar broertje.

Met een goed beroepsdiploma op zak,
werk voor haar en haar man en grootou-
ders die op haar kindje passen, zorgt nu
zelf dat hij zijn opleiding kan afmaken.
Dat is zo mooi om te horen.” Jaarlijks
bezoekt Janny met mede bestuurslid
Willemien Ankun de projecten en
gezinnen.

Sympathisanten

Iedereen die werkzaam is voor SRI
doet dit volledig vrijwillig. Zo komen
alle donaties volledig terecht bij de
gezinnen. Het bestuur is op zoek naar
sympathisanten om de stichting meer
bekendheid te geven en om de doelstel-
ling te behalen. lemand met de wortels
in Indonesié en goede beheersing van .
het Bahasa Indonesia i$ nodig om de
nieuwsbrief en website te vertalen.
Donateurs zijn altijd welkom!

Elkaar nodig

Janny werkte vorig jaar mee aan het
boek ‘50 jaar 50 verhalen’ met vijftig
verhalen van Turkse gastarbeiders en
Nederlanders ter gelegenheid van 50
jaar Turkse arbeidsmigratie. Ze is
bestuurslid van het Straatpastoraat,
waar twee pastores dak- en thuislozen
opzoeken, hen steunen, begrafenissen
organiseren als er geen familieleden
zijn en wekelijks een maaltijd organi-
seren met een viering bij het Haagse
Stadsklooster. Ook is zij lid van de

commissie Kloosterkerk Wereldwijd

en van de Nederlandse afdeling van
Religies voor Vrede. Fietsen, uitwaaien
langs het strand, een boek lezen, is
ontspanning voor Janny. “Het mooiste
is om samen met mensen, met al die
verschillende achtergronden, ervarin-
gen uit te wisselen.” Of ik nu in de
Schilderswijk wordt begroet door een
vrouw die Nederlands geleerd heeft via
Taal aan Zee of aan de vergadertafel zit
bij Religies voor Vrede. Zoveel mensen
die hetzelfde willen én begrijpen dat de
samenleving wordt gevormd door het
totaal. We hebben elkaar allemaal zo
nodig. Of je nu achter de vuilniswagen
loopt of stukken voor de Europese
Commissie voorbereidt. Als we elkaar
met een open vizier tegemoet treden is
er veel mogelijk. En, al vrolijk lachend,
je krijgt er zoveel voor terug.”

“Toen ik zelf een ernstige val had
gemaakt en hulp nodig had, waren er
zoveel vrienden die wilden komen hel-
pen dat ik moest zeggen: ik wil je niet
passeren maar de komende drie dagen is
mijn balboekje al vol”. God is een bron
voor Janny van waaruit ze leeft. “Er is
heel veel onzichtbaar. Ik wil mensen
verbinden en onzichtbaren zichtbaar
maken.”
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